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Gesprekkaarten

15 vragen voor de gezelligste avonden

Wat je nodig hebt

1. Een fijne plek om tfe zitten (bijvoorbeeld voeten in het zand, op een terras ergens op een plek
waar niets moet,...)

2. Leuke mensen

3. Een beetje tijd

Hoe dit werkt

Geen winnaar. Geen verliezer. Geen app nodig.
Deze spelletjes zijn gemaakt voor het moment na het diner, als het glas nog halfvol is
en niemand eigenlijk al wil opstaan.

Je kan ze in volgorde spelen of willekeurig. Je kan er één doen of vijf. Je kan stoppen
wanneer het gesprek zijn eigen gang gaat, want ddt is het bewijs dat het werkt.

TIP Leg je telefoon weg. Niet omdat het moet, maar omdat dit beter is.
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Beste en slechtiste

Hoe

Om beurten: noem het beste en het slechtste van vandaag. Geen uitleg verplicht. Luisteren
wel.

De twist

De ander mag maar één vraag stellen. Kies ze dus goed.
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Nooit gedaan, maar eigenlijk wel

Hoe

Zeg om de beurt iefs dat je nooit gedaan hebt, maar eigenlik best eens wil proberen. Geen
bucket list-clichés.

De twist

De ander schat in hoe groot de kans is dat het er ooit van komt. In
procenten. Let the discussions begin!
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De leugen

Hoe

Vertel drie dingen over jezelf. Twee zijn waar. Eén is een leugen die zo goed mogelijk
vermomd is als waarheid.

De twist

De ander heeft maar dertig seconden om te raden. Geen aanwijzingen.
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Wat zou jij doen

Hoe

Geef elkaar om beurten een dilemma. Geen goed of fout antwoord bestaat. Geen
makkelijke uitweg mag.

Vijf serieuze dilemma's als voorbeeld:

1. Je ontdekt daft je beste vriend zijn partner bedriegt. Je kent hen allebei al twinfig jaar. Hij
vraagt je er niets over te zeggen. Wat doe je?

2. Je krijgt de kans op de job van je leven, maar die betekent twee jaar in het buitenland,
terwijl iemand van wie je houdt dat liever niet heeft. Ga je?

3. Je kan je ouders financieel helpen, maar dat betekent je eigen dromen vijf jaar vitstellen.
Of je laat hen zelf vitzoeken. Wat kies je?

4. Je weet dat een collega de eer opstrikt voor werk dat jij gedaan hebft. Je baas weet van
niets. Zeg je iets?

5. Je hebt de keuze: een leven vol intense hoogtepunten maar ook diepe dalen, of een
rustig, stabiel leven zonder grote pieken. Welk leven kies je?

En nog vijf interessante...

1. Je kan voor altijd stoppen met slapen. Je wint acht uur per dag, voelt je perfect uitgerust,
maar droomt nooit meer. Doe je het?

2. Je krijgt de kans om één herinnering uit je leven te herbeleven, exact zoals het was,
inclusief het gevoel. Maar je verliest daarna de herinnering voor altijd. Kies je er één? En
welke?
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3. Je kan één persoon uit je leven bellen die al gestorven is. Vijff minuten. Geen vragen
verboden. Wie bel je en wat is je eerste vraag?

4. Morgen verschiint er een boek met alles wat mensen ooit écht over je gedacht hebben.
Anoniem, ongefiltered. Lees je het?

5. Je ontdekt daft je hele leven tot nu toe tien minuten gelukkiger was dan de gemiddelde
mens. Maar vanaf morgen wordt je geluk gewoon gemiddeld. Zou je dat willen weten als je
het niet wist?

6. Je mag één wet afschaffen. Niet vervangen, gewoon weg. Welke?

7. Je kan voor altijd ophouden met ouder worden, maar op de leeftijd waarop je nu bent.
Doe je het?

8. lemand biedt je aan om één jaar uit je geheugen te wissen. Het jaar mag je zelf kiezen.
Maar je weet nooit wat er in dat jaar écht gebeurd is. Doe je hete

De twist

ledereen schrijft zelf een dilemma op, zo persoonlijk en concreet mogeliik,.

Die gaan in het midden van de tafel. Je trekt er blind één en beantwoordt
het zonder te weten van wie hetis.
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Het compliment

Hoe

Geef de persoon naast je €én compliment dat je nog nooit eerder uitgesproken hebt. Het
mag groot of klein zijn.

De twist

Geef van de persoon naast je één “dingetje” waar je je een beetje aan

ergert of dat je vervelend vindt.... (onder het motto; we luisteren maar
reageren niet &) Succes!

www.caractere


http://www.caractere/
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De andere versie

Hoe

Beschrijf een alternatief leven dat je had kunnen leiden. Niet als droom, maar als even
waarschijnlijk als het leven dat je nu hebf.

De twist

Beschrijf het alternatief leven dat je zou willen leven als je met niets rekening
zou moeten houden. Durf jeg
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Drie woorden

Hoe

Beschrijf de persoon naast je in exact drie woorden. Geen namen, geen functies, geen
viterlijk.

De twist

Je beschrijft een willekeurig persoon uit de groep (of als je met twee bent
beschrijf je iets dat je ziet) en de ander moet raden.

www.caractere


http://www.caractere/
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De telefoontest

Hoe

Open je laatste tien foto’s. Leg je telefoon op tafel. Vertel het verhaal achter de foto die het
minst voor de hand ligt.

De twist

De anderen mogen kiezen welke foto je bespreekt.
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Als ik eerlijk ben

Hoe

Elk zegt één zin die begint met 'Als ik eerlijk ben...". Over iefs kleins of iets groofs. Alles is goed.

De twist

Doe deze opnieuw met de zin: ‘ik heb ooit gezegd dat.... Maar dat was niet
waar”.

www.caractere


http://www.caractere/
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De soundirack

Hoe

Welk nummer speelde er op het beste moment van je leven tof nu? Niet je favoriete nummer
maar het nummer van dadt moment.

De twist

Speel het nummer eerst, de anderen moeten het raden en dan vertel je je
Zlglele]l
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Vroeger dacht ik

Hoe

Maak de zin af: 'Vroeger dacht ik dat... maar nu weet ik dat...' Eén ronde. Geen
commentaar.

De twist

Doe deze opdracht voor diegene die links van je zit

www.caractere


http://www.caractere/

1O

12
De perfecte dag

Hoe
Beschrijf je perfecte dag. Van het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je
slaapt. Zo concreet mogelijk.

De twist

Beschrijf nu je verschrikkelijkste dag op dezelfde manier
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Wat niemand weet

Hoe
Vertel iets wat niemand aan tafel over je weet. Klein of groot. Grappig of serieus.

De twist

De anderen mogen één vraag stellen aan jou die ze nog nooit gesteld
hebben. De spreker mag 'pas' zeggen. Eén keer.
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De brief

Hoe
Als je een brief kon schrijven aan jezelf van tien jaar geleden, wat zou de eerste zin zijn?

De twist

En aan jezelf van tien jaar in de toekomste Vergelik de twee.
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Het laaiste woord

Hoe
Elk zegt één ding dat ze vandaag nog niet gezegd hebben, maar eigenlik wel wilden
zeggen.

De twist

Geen verplichte positiviteit. Geen verplicht einde. Gewoon: wat is er nog?e




1O

1 6 (een extraatje)
Je volgende vakantie

Hoe

Beschrijf je ideale volgende vakantie in drie zinnen.

De twist

Bezorg deze drie zinnen aan Caractere en wij maken voor jou een vakantie
op maat waar je alleen maar met heerlijke herinneringen op terugkijkt.




